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Geert Van Istendael

Geert van Istendael (Ukkel, 1947) is zo iemand met een artikel op Wikipedia dat heel uitge-
breid is, maar toch slechts een fractie beslaat van wat de man allemaal doet en gedaan heeft.
We kennen hem allemaal als erudiet journalist en opiniemaker, maar ik ken hem vooral ook als
indrukwekkende polyglot en als een aandachtig observerende dichter. Met plezier brengen we
enkele nieuwe gedichten die dit laatste nog eens aantonen. |. G.
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Dorpsbibliotheek

Ze dansten lachend door het woud de kinderen
en alle bladeren waren wit daar boven

alsof een grote sneeuwbui was gevallen

elk blad een bladzij van een ongelezen boek.

Ze dwarrelden en kinderhanden vingen

ze op behendig kinderogen lazen

de onbekende regels vlugge vingers
verzamelden en legden op het mos

de bladeren naast elkaar zo maakte ieder kind
een onvoorspelbaar eigen groot verhaal

hoor hoe elk kind om beurten anderen voorleest
hoor hoe ze fluisteren hoe loopt het af

het loopt niet af nooit af de avonturen
vermenigvuldigen zich nooit zal de trektocht
door sprookjes sagen fabels door gedichten

een doel bereiken nooit nooit raakt de voorraad
beschreven bladeren op nooit zal verdoffen

het glanzen en het prijken en het zingen

dit is de hemel van de kleine lezers

de zaligheid van letters de geringe
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Doornappel (datura stramonium)

Bazuin, wit, schuin omhoog. Gepiekt gerand
en lijkenpurper, net nog. Zij verheft zich
boven onnozelheid vermomd als plant,
weitje ganzenvoet en brave hendrik.

Wat zoekt die hoge schade op dit land?

Kuis heeft zij haar verleiding uitgestald,
glimlach van gif op een volmaakt gelaat.

Vervallen zal het eer de avond valt.
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En we traden op koude terrassen
en we namen de nacht waar, een

vermoeden van zwarte sparren.

En een getjok, getokkel, gefluit,

springen van geluid, een duik

trilden onze oren binnen en we

zagen hoe hoog boven ons grote beren
keken naar de aarde, ze leken

te luisteren naar het ge-

drabbel en orgel en volle kreetjes,

een zwiepende uithaal. Wij stonden

onder koele handen van nacht

en groetten zwijgzaam daar, in de sparren,

de nachtegaal nachtegaal nachtegaal.
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