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Deze rubriek wordt verzorgd door de Lappersfort Poets Society, een kring van dichters en
dichteressen die de bezorgdheid voor de aarde in poézie heeft gegoten. Ze nemen het op voor
het Lappersfortbos en alle bedreigde bossen en wouden. Hun stem fluistert zich een weg naar

het oor van de wereld.

www.poeziebos.be — www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

Diepste droom

Ik droeg je behoedzaam
naar de oever en legde
je lichaam in het zand.

Je ademde nog.

De vallei luisterde aandachtig.

De schaduw van de bergen
was alomtegenwoordig.

Toen ontwaakte jij langzaam
uit de diepste droom
die een mens ooit droomde.

Het witte licht

Het tegenlicht dat
de ogen verschroeide en wij
die ronddoolden in het hoge gras.

Het hoge gras was zonder herinnering,
zonder betekenis.

Een absolute leegte

waarin wij gearmd als tweelingen
verder wandelden:

een vreemde, oneindige,

niets vermoedende

stilte tegemoet.
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Regen, misschien wel sneeuw

Er is regen, misschien wel sneeuw op komst.
Zo zei je, met een mistroostig gezicht. Alsof

je iets anders wilde zeggen. lets dat vanuit
de diepte kwam. Nergens meer thuishoorde.

Je wist hoezeer ik van je hield. En toch, en toch
keek je strak de andere kant uit.

De bomen zwegen aan de horizon.
In de maisvelden verbleekte de stilte
Tot een niet nader te benoemen niets.
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Unheimlich
De akker blinkt in het bandeloze licht
van het najaar.

De paarden richten zich één na één op
en galopperen naar het onbestemde.

Nefertiti verkalkt in je lach.

De bomen bloeden inwendig nu
en beken stromen purificatie uit.

Ik ben alleen en zonder enige
bewogenheid.

Van de koele meren des doods

Een vlag wapperend
over een stil, koel meer.

Het meer verwees naar de dood,
niet onheilspellend

maar op een vreedzame,

bijna verleidelijke wijze.

Alsof de dood deel uitmaakte
van een onmetelijk groter geheel.

2
Zij dacht en droomde tegelijk.

Toen hoorde ze een geluid
dat ze nooit eerder had gehoord.

Een hoge fluittoon, de hoge frequentie
van een niet-alledaagse waanzin.

Tenslotte ontspoorde de fluittoon,
wandelde zij in een moerasgebied
met miljoenen krekels om haar heen.

Antoon Van den Braembussche (Eeklo, 1946) is dichter en filosoof. Als filosoof

publiceerde hij o.m. Denken over Kunst (Bussum, Coutinho, 2007). Als dichter o.m.
Liefdesverklaring (Gent, Yang, 1979), In het Voorbijgaan (Antwerpen, Contramine, 1985),
Kant-tekeningen (Uitgeverij P, 2008) en Het uur van de wolf (Leuven, Uitgeverij P, 2014).
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