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Oikos 59, 4/2011

Nobel & dol

Weg met dolfinariums!
Alle vermaak ligt onder mij 
in een kingsize bed 
waarin ik de kroon span 

Weg met Quick & wegwerprestaurants!
Ik heb een neus voor vrouwenvlees
Ik kruid het met mijn nagels 
zodat het lekker ruikt
Aloha havanna, no more scissors sister, only claws

Ik ben de navel van het oerwoud
De koning van de spankracht
in de sponde van de maagd 
De zweepslag in haar wervel
Tsssjak!

Queen of Whip, reik mij uw staartbeen
Beef, stuk! Bang your head 
and let it roll!

Ik hou niet zo van sanatoriums
Een prooi hoeft geen genezing
Elk bevel van mij is moord.

Deze rubriek wordt verzorgd door de Lappersfort Poets Society, een kring van dichters en 
dichteressen die de bezorgdheid voor de aarde in poëzie heeft gegoten. Ze nemen het op voor 
het Lappersfortbos en alle bedreigde bossen en wouden. Hun stem fluistert zich een weg naar 
het oor van de wereld. Zie ook www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
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Bruun & witgewassen

Zet me een wasknijper op de neus 
hang me maar te waaien
als ik van de oorlog kom
stink naar Bloed en Blubber

Spoel me wodka door de keel
Eau de Javel, waterstofperoxide
Smeer mijn baard met bijenwas  

laat het snoepjes sneeuwen:
jujubes, zure beertjes, napoleons
gelatineuze neuze neuze cuberdons

Laat mij even ruiken aan de vrede 
van een gevulde pens
Loof mijn vraatzucht 

Ruk de laarzen van mijn voet
Ik ben jouw lieve beer op sokken
de warme vacht die jou te snurken 

legt.

Cleenbejagh & jammer

Wij zijn met velen 

Doorrookte achterhammen 
varkensblazen, oren, poten
van een verhakkelde toekomst

O grote boze worstmachine

onze snuiten in de modder
onze eindjes losgeknoopt
beroofd en reddeloos
de vette snee in onze ruggen

O grote boze flappenautomaat

wij zijn met velen
bepoteld en bepekeld
wij tellen onze tepels

wij zijn het pootvolk
het leger van de lege buidel 

wij halen onze gram 
wij schreeuwen om ter vetst
in het dolle dollarteken van De Leeuw.

Drie gedichten uit FOXfarm, een schoolprogramma rond dieren uit Reynaert en 
Animal Farm.

Norbert De Beule (Moerzeke, 1957) werkte als leraar Nederlands in Sint-Niklaas. In 
2002 schreef hij een toneelmonoloog over het leven van de dichter Jotie ‘t Hooft. Zijn 
officiële poeziëdebuut YELLe (uitgeverij CONTACT) uit 2003 werd genomineerd voor 
de Cees Buddinghprijs en bekroond met de Prijs voor Letterkunde van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. In 2006 verscheen zijn tweede dichtbundel EBdiep. Zijn derde 
dichtbundel (2009) heet “Boekhouder van het Rusteloze”. Als voordrachtkunstenaar 
verzamelde hij gedichten rond eten en rond schoonheid. Voor de scholen maakte hij 
verschillende poëzieprogramma’s. Een uitstekend verteller! 


