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Literatuur

Engelvaardigheden
uit: Engelen geduld

Hedwig Speliers

Misgroei

Eerst was er misgroei, men noemde het misgroei
want het waren vleugels in plaats van schouders,

maar toen werd mismaaktheid volmaaktheid.
Hij bond zich twee vleugels aan, hij vloog
in zijn naaktheid een rondje om de aarde
en zei dan: ik vlieg, dat ik vliegen kan.

Hij vloog meerdere rondjes om de aarde
en bij zijn landing werd hij opgewacht
door een schare vlieggeleerden. Zij zagen
dat het goed was, dat het god was

die hem had gezegend toen hij in de dampkring
zijn verzegelde mond had geopend
en zijn engelenlied had gezongen
en geproefd had van de hemelse dauw.

Engelengedicht

Zelfs zonder inspiratie vliegen engelen,
door mij geschreven engelen in mijn gedicht rond

mits ik in een mystieke bui ben, buiten
het bereik van het banale, bijvoorbeeld 
buikdansers en kakelende kamagurka’s.

Zelfs zonder inspiratie kan ik engelen
uit hun ongeremde slaap verwekken,

op de punt van mijn pen doen dansen
en doen dalen, ze uit elkaar halen

als meccano’s in tijden van oorlog.

Zelfs zonder inspiratie weet ik metaforen
te maken waarop zij kunnen landen

zonder pijnstillers, en buiten het bereik
van de kalenderdag met zijn

al te langzaam ondergaande zon
en zijn al te langzaam opkomende maan

en zijn al te trage golfslag. In het epicentrum
van de zon vliegt hij verder, zijn motor

is nauwelijks te horen en hij haalt
voldoende snelheid voor de eerste hemel.


