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Literatuur

Vliegles

Niet alle engelen zweven,

sommige steunen op een kruk

andere steunen op een stoel

en slepen zich naar de hoge hemel.

Niet om aan te zien als zij hun vleugels

in doffe ellende openplooien, zij

die zeggen mijn zusters te zijn.

Zonder de glimlach van Reims

en de vleugelslag boven beschreven.

Kanker niet langer, hang ons op

tussen twee vleugels als woorden

in een dankgebed. Leer ons vliegen

met een levenslang vliegbrevet.

Engelaardigheden

uit: Engelen geduld

Hedwig Speliers

Vliegmechaniek

DAT ER EEN MOER LOS ZIT AAN ZIJN VLEUGEL

dat zijn rechterlongkwab niet scharniert

dat roest hem het voluit ademen belet

dat hij nul krijgt op het rekest.

Daar trekt hij zich geen moer van aan,

daar ligt hij niet echt wakker van,

daar houdt hij niet van op

door te vliegen waar hij wenst,

zonder michelin vindt hij zijn weg

op één vleugel en met uitgevallen motor

bereikt hij nog de hemel, omdat de hemel

niet boven maar onder hem is in zijn val,

omdat hij nog alle veren heeft, dons groeit

weet je in wijsgerige grootte. Hij valt zacht.
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